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Liturgie zondag, 11 februari 2024, 13:00 uur 
 
 

Ds. G. Kater 

Zingen 

• Voorzang, Psalm 41 : 5 en 7 
• Psalm 116 : 1 
• Psalm 119 : 73 
• Psalm     2 : 4 en 6 
• Avondzang : 7 (Gezang 12) 
• Psalm 139 : 10 

Schriftlezing 

• Mattheüs 11 : 20 t/m 30 

Tekst voor de preek uit Mattheüs 11 
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de 
Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren. 

Thema: Jezus leert ons over Zijn verhouding tot de Vader 

• Hij vertegenwoordigt de Vader (vers 27a) 
• Hij is gekend door de Vader (vers 27 b) 
• Hij openbaart de Vader (vers 27c) 
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Vragen voor preekbespreking 

U kunt onderstaande vragen gebruiken voor het bespreken - in eigen kring - van de 
gehoorde preek. 

Voor kinderen 

1. Vertel het voorbeeld na waarmee de preek begon 
2. Wat kun jij uit dit voorbeeld leren over de Heere Jezus en Zijn Vader? 

Voor jongeren 

1. Geef in je eigen woorden een samenvatting van de drie aandachtspunten van de 
preek. 

2. Geef in je eigen woorden aan wat de inhoud hiervan voor jou persoonlijk betekent. 

Voor volwassenen 

1. Wat wil deze tekst alle ongelovigen leren? 
2. Hoe wil deze tekst alle gelovigen onderwijzen en bemoedigen? 
3. a.   Wat hebt u door deze preek geleerd over de verhouding tussen Vader, Zoon én 

Heilige Geest? 
b.   Wat roept dat op in uw hart? 
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Liturgie zondag, 11 februari 2024, 17:30 uur 
 
 

Ds. A. van Wijk 

Zingen 

• Voorzang, Psalm 42 : 5 en 7 
• Psalm   25 : 3 
• Gebed des Heeren : 9 (Gezang 5) 
• Psalm   41 : 1, 2 en 6 
• Psalm 147 : 2 en 6 
• Psalm 103 : 2 en 3 

Schriftlezing 

• Markus 2 : 1 t/m 12 

Tekst voor de preek uit Markus 2 
4 En niet kunnende tot Hem genaken overmits de schare, ontdekten zij het dak waar Hij was; 
en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder waar de geraakte op lag. 
5 En Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. 

 

 


