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Liturgie zondag, 10 maart 2024, 13:00 uur 

 

 

Ds. G.Kater 

 

Zingen 

• Voorzang, Psalm 74 : 12 
• Psalm     2 : 7 
• Psalm 119 : 76 
• Psalm   69 : 4 en 5 
• Psalm   75 : 4 
• Psalm   34 : 6 en 8 

Schriftlezing 

• Mattheüs 27 : 11 t/m 26 

Tekst voor de preek uit Mattheüs 27 
19 En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: 
Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom 
om Zijnentwil. 

Thema: De boodschap van Pilatus' vrouw. 

• Als hemelse leiding 
• Als helse verleiding 
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Vragen voor preekbespreking 

U kunt onderstaande vragen gebruiken voor het bespreken - in eigen kring - van de 
gehoorde preek. 

Voor kinderen 

1. Wat doet de vrouw van Pilatus in deze Bijbeltekst precies? 
2. Wat kun jij hieruit leren vandaag? 

Voor jongeren 

1. Leg uit hoe de boodschap van Claudia Procula hemelse leiding is. 
2. Leg uit hoe de boodschap van Claudia Procula helse verleiding is. 

Voor volwassenen 

1. Waarom wil God ook door middel van zijn vrouw Pontius Pilatus ervan overtuigen dat 
Jezus volkomen rechtvaardig is? 

2. Op welke manier kan de helse verleiding in de boodschap van Procula ook tot ons 
komen? 

3. Jezus zal éénmaal recht doen op aarde. In welke opzichten is dat tot troost voor al de 
Zijnen? 

 

  



 

5e Lijdenszondag 
Liturgie zondag 10 maart 2024  Pagina 3 van 3 

 

Liturgie zondag, 10 maart 2024, 18:30 uur 

 

 

Ds. P.D. van den Boogaard 

 

Zingen 

• Voorzang, Psalm 46 : 1 en 4 
• Psalm   51 : 1 en 4 
• Psalm 116 : 10 
• Lofzang van Maria : 3, 4 en 5 (Gezang 2) 
• Psalm   17 : 3 
• Psalm 133 : 1, 2 en 3 

Schriftlezing 

• Johannes 13 : 1 t/m 35 

Teksten voor de preek uit Johannes 13 

12 Als Hij dan hun voeten gewassen en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en 
zeide tot hen: Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb? 
13 Gij heet Mij Meester en Heere, en gij zegt wel, want Ik ben het. 
14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig 
elkanders voeten te wassen. 
15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook 
doet. 
16 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een 
gezant meerder dan die hem gezonden heeft. 
17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet. 

Thema: Jezus geeft ons een voorbeeld om na te volgen 

• Begrijpt u het? 
• Begrijpen is belijden 
• Belijden is doen 


